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Rode draad
‘Ik ben altijd al gek op sport geweest’, 
vertelt Ron Rijser, eigenaar van Rijser 
Transport uit Purmerend. ‘Op mijn 19de  
deed ik mee aan bodybuilding-wedstrijden. 
Ik heb zelfs Arnold Schwarzenegger een 
keer ontmoet.’
‘Op een gegeven moment was ik alleen  
nog maar aan het werk. En als je zoveel 
werkt, dan word je een onuitstaanbaar 
figuur. Ik vind dat ieder mens zijn tegen-
hanger nodig heeft. Toen vertelde een 
vriend me over dit g-voetbalteam.  
Ik dacht: dat precies wat ik zoek.’

Ongeduldig
‘Ik heb meteen een spelersbus gekocht 
zodat we KNVB-competitie konden gaan 
spelen. Van voetbal wist ik in eerste 
instantie niks, maar ik pikte het snel op.  
De eerste zaterdagen stond ik ongeduldig 
langs de zijlijn. Ik moest toch werken?  
Maar langzamerhand kwam ik terug op 
aarde. De jongens uit het team, met een 
verstandelijke beperking of autisme, 
zeggen het gewoon tegen me als iets ze 
niet zint. Je ziet ze groeien, dankzij de 
vrijheid die ze hebben op het veld. Eentje  
is nu Ziggo-monteur met een auto van de 
zaak, terwijl hij wereld vreemd binnenkwam.’

Voorpret
‘Hoe mijn voetbalweek eruit ziet? Op 
maandagavond van 19.00 tot 20.45 uur 
trainen: rondjes rennen, rekken en strekken, 
op drukken, en natuurlijk voetballen. Ja, ook 
in de kou. Op dinsdag stuur ik ze via e-mail 
de opstelling van de wedstrijd op zaterdag. 
Daar komt altijd commentaar op binnen, 
maar dat doe ik expres. In juni gaan we 
weer naar de Special Olympics in de 
Achterhoek. En in de aanloop er naar toe 
ga ik met ze spinnen, rugbyen, hardlopen. 
Allemaal voor de teambuilding.’

Lees ook de uitgrebeide versie op  

www.opiniebladforum.nl
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