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ROLAND MEIJER:
‘NOOIT MEER EEN 
GROOT BEDRIJF’

Hij speelde ijshockey op topniveau, maar liep de 
Olympische Winterspelen net mis. Nu verdient 
hij zijn geld met De Reclame Winkel. Roland 
Meijer over zijn leven na de sport.

‘De Winterspelen van Lake Placid hadden het 

hoogtepunt in mijn ijshockey-loopbaan moeten 

worden. Maar last minute stelde de bondscoach 

een half nieuw team op. En ik zat daar niet bij. Ik 

heb de Spelen nog wel op tv gevolgd. Maar de lol 

was er wel van af.’

‘We waren altijd op weg geweest voor wedstrij-

den. En anders wel aan het trainen. Thuis zoiets 

als de kerst vieren had er nooit in gezeten. Ik 

wist het zeker: dat wilde ik nooit meer. Ik ben 

abrupt gestopt.’ 

‘Ik bekostigde m’n sport met een eigen drukkerij. 

M’n contacten in de ijshockeywereld leverden 

me veel werk op. Ik bedrukte de shirts van alle 

clubs. Maar ook relatiegeschenken als paraplu’s.’

‘Met de groei kwamen ook de problemen. Mede-

werkers die de kantjes er vanaf liepen, een 

dronken bedrijfsleider. Ik kwam niet meer toe 

aan mijn eigenlijke werk. Toen ik mijn bedrijf 

kon verkopen, hoefde ik daar niet lang over na 

te denken.’ 

‘Mijn vrouw en ik hebben er serieus over nage-

dacht om in Frankrijk een chambre d’hotes te 

beginnen. Dat is nooit van de grond gekomen. 

Het was er té rustig. De muren kwamen op me af.’

‘In 2010 ben ik ontwerpbureau De Reclame Win-

kel begonnen. Met de wijze les in het achter-

hoofd: geen groot bedrijf meer. Ik wil gewoon 

leuke, mooie dingen maken. Zelf m’n tempo 

bepalen. En als het even kan tussen de middag 

lekker een rondje met de honden lopen door het 

Haagse Bos.’

‘Twee jaar geleden overleed mijn vrouw. Pas 

sinds kort kan ik weer genieten. Ik ben weer 

gaan ijshockeyen. Een prima manier om me af te 

reageren. Beter dan in een slechte bui een wille-

keurige passant van z’n fiets te meppen.’ 

Lees meer op www.opiniebladforum.nl


