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BART VELDKAMP
‘JE KAN HOOGUIT OP 
JE BEK GAAN’
Als iedereen zegt: niet doen, doet Bart 
Veldkamp het juist wel. Dat had hij als schaat-
ser al en nu ook als ondernemer. ‘Ik ben niet 
bang om mijn eigen weg te gaan.’

‘Vijf keer heb ik meegedaan aan de Olympische 

Spelen. M’n 10.000 meter tijdens de Spelen van 

Turijn was m’n laatste wedstrijd. Ik werd veer

tiende. Het was mooi om dit moment met mijn 

vader te hebben. We hadden al die jaren samen 

heel hard aan mijn schaatscarrière gewerkt.’

‘Dik dertig jaar was ik met schaatsen bezig 

geweest. Ik had me voorgenomen even afstand 

te nemen van het wereldje. Maar een jaar nadat 

ik was gestopt, kon ik aan de slag als coach van 

de Amerikaanse schaatsploeg. Die kans wilde 

ik niet laten lopen. Ik wist al snel dat het niet 

mijn definitieve route was. Het schaats wereldje 

biedt te weinig mogelijkheden om onafhanke

lijk te zijn.’

‘Na mijn schaatstijd was ik teruggevallen in 

m’n oude routine: ontbijten en lunches scho

ten er bij in. M’n trek tussendoor stilde ik met 

producten uit de schappen van tankstations. 

Niet echt gezond. Ik vond het een uitdaging om 

een alternatief te ontwikkelen: een verant

woorde voedingsreep. Ik ben gaan experimen

teren. Thuis in mijn keuken en later samen met 

mijn moeder. Zij is orthomoleculair voedings

deskundige.’

‘Toen ik m’n plan presenteerde, reageerde bijna 

iedereen hetzelfde: ‘Het is zo risicovol. Waarom 

zou je er aan beginnen?’ Ik heb toch doorgezet. 

In mijn schaatstijd trok ik ook al mijn eigen 

plan. Ik dacht: het ergste wat me kan over

komen, is dat ik op mijn bek ga.’

‘Ik verwacht dat ik Bart’s Bar eind september 

kan presenteren. Als het aan mij ligt, staat er 

over vijf jaar een sterk merk met verschillende 

producten.’ 

Online hebben we extra’s toegevoegd. Kijk maar eens op 

www.opiniebladforum.nl

NA DE SPORT TEKST: FRANK DEN HOED FOTO: KLAAS JAN VAN DER WEIJ



FORUM 15.06.17 — 37


