
FORUM 19.01.1728 —

LOTTE VAN UITTERT

ONDERNEMEN = 
PERSOONLIJK

FOTODOCUMENT

1  ‘De eigenaren zitten  

’s avonds voor de zaak te 

kaarten – heel gezellig’ 

TEKST JUDITH KATZ FOTO’S LOTTE VAN UITTERT



FORUM 19.01.17 — 29

2   ‘Bij Soeboer weet  

de kok precies wat ik  

wil eten’ 



FORUM 19.01.1730 —

FOTODOCUMENT

3  ‘Deze foto heb ik 

eerst gemaakt met 

mijn moeder als 

model’



FORUM 19.01.17 — 31

Den Haag mag dan wel een stad zijn, fotogra-

fiestudent Lotte van Uittert heeft vaak genoeg 

aan maar een klein stuk van de Brouwers-

gracht en aan de Boeckhorstraat. Een klein 

dorp in de stad. En daar bruist het van onder-

nemerschap. ‘Ik kom graag in winkels waar de 

eigenaar me kent, waar ik persoonlijk gehol-

pen word en waar ik warmte voel’, zegt Van 

Uittert. ‘In de buurtwinkel betaal ik wellicht 

iets meer dan bij de normale supermarkt, 

maar van de begroeting ‘Hé buurvrouw!’ word 

ik gelijk vrolijk’. 

Succesvol ondernemerschap is persoonlijk, 

vindt Van Uittert. De supermarkt 1  , die onder 

het huis van haar vriend zit, is tot laat open. 

Perfect dus om even een ontbijtje, sigaretten 

en wc-papier te halen. ‘Als ik geen geld bij me 

heb, kan ik het ook een andere keer betalen.’ 

Ze haalt bijna elke week bloemen bij Pluis 3 , 

zodat haar studentenkamer lekker ruikt. Op 

de foto een boeket van de eigenaar. ‘Deze 

ondernemers zíjn hun winkel, ze ademen hun 

winkel: ze zijn wat ze verkopen. Zo wilde ik 

dat ook uitbeelden.’ 

Datzelfde deed ze bij Labels 4 , waar de eige-

naresse vijf dagen per week haar winkel met 

vintage kleding runt. Niet alleen een kleding-

winkel, maar ook een ontmoetingsplek. Als 

Van Uittert de drempel over stapt, kan ze reke-

nen op persoonlijk advies. En aan het eind 

van een lange studiedag gaat ze eten bij  

Soeboer 2 : de dagschotel met rundvlees, 

extra groenten en wat minder rijst. Ze hoeft 

het niet eens meer toe te lichten aan de kok. 

‘Ik kom uit een klein dorp in Brabant. Soms 

vind ik het heerlijk om anoniem te verdwalen 

in de stad, maar vaak heb ik toch weer 

behoefte aan die dorpse gezelligheid.’ 

Lotte van Uittert is vierdejaars student fotografie (fictie) 

aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunst in 

Den Haag. 

Kijk ook eens op haar website www.lottevanuittert.com

4  ‘Zij ademt de 

winkel, die een 

ontmoetingsplek 

vormt in de straat’


